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JAAR B 
1ste zondag van de 
veertigdagentijd 

 

 

Lezingen 
 

Genesis 9, 8-15 
1 Petrus 3, 18-22 
Marcus 1, 12-15 

 

Thema 
Teken van het verbond 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom en eigen 
geloofsgemeenschap. 

 

 

Hongerdoek Haïti 
 

 De hongerdoek die de Haïtiaanse kunstenaar Jacques Chéry schilderde is een van de bekendste. De nu 96 jaar oude Chéry behoort tot 
de groep kunstenaars die in Haïti ‘de primitieven’ wordt genoemd. Hun expressieve kunst wordt gekenmerkt door krachtige beelden en 
een verbazende rijkdom aan kleuren en vormen. Het bijzondere van deze hongerdoek is de versmelting van een dubbele realiteit:  de 
boodschap van de Bijbel en de wereld zoals die begin jaren tachtig in Haïti ervaren werd. Geweld, onderdrukking en bewapening staan 
tegenover de Bijbelse utopie van hoop, leven en verwachting. Chéry schilderde de 
Bijbelse wereld zoals die wordt.  
Het meest in het oog springend is de lijdende Christus aan de levensboom. Jezus 
is ook nog in vijf andere taferelen aanwezig, herkenbaar aan zijn oranje-rood 
gewaad. Hij lijdt mee met mensen, wijst hen de weg en zit met hen aan tafel. Het 
doek bevat negen taferelen.  
1. De onderste blauwe strook laat ons kennis maken met (boot)vluchtelingen, met 

oorlog en hebzucht. Die strook duidt op helse zaken, op de weinig rooskleurige 
situatie waarin de wereld, en Haïti in het bijzonder, verkeert. 

2. In de middelste lichtgroene strook staat Jezus centraal als leraar en verlosser, 
die hoop geeft en bevrijding brengt.  

3. De bovenste lichtgele strook verwijst naar hemelse, naar goede waarden, naar 
mensenrechten, het geluk van het aards paradijs en van het samen delen aan 
de wereldtafel. En dat alles speelt zich af onder de regenboog, symbool van het 
verbond van God met zijn volk. 

 

 

Vastenactie: Meer groen, meer leven in Colombia 
 
De drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen ondersteunen dit project met de 
Vastenactie. Wilt u daar meer over weten, lees over dit project op de website. 
 
 
Wilt u iets overmaken aan de Vastenactie voor het project van pater Swinne in 
Colombia, vergeet dan niet het projectnummer te vermelden! 
Het projectnummer is 402431 
 

Overmaken kan op de volgende bankrekeningen: 
 

Elisabeth-parochie:   
NL66 RABO 0159 5271 04 t.n.v. Elisabeth-parochie 
 

Parochie H. Andreas: 
NL52 RBRB 0791 2211 13 t.n.v. PCI Oostburg 
 

Parochie H. Maria Sterre der Zee: 
NL80 RABO 0172 4606 38 t.n.v. RK Caritas HMSdZ 
 

 

 
 

'24 uur voor de Heer' op vrijdagavond 8 maart in Hulst 
 

Jaarlijks vindt in het bisdom Breda het gebedsinitiatief ’24-uur voor de Heer’ plaats. Over heel 
de wereld openen kerken en kapellen hun deuren voor gelovigen om in stilte bij de Heer te 
zijn, te bidden bij het Allerheiligst Sacrament en het sacrament van verzoening te ontvangen. 
Hiermee geven parochies en congregaties gehoor aan de oproep van paus Franciscus aan de 
hele wereld om op de vrijdag en zaterdag voorafgaand aan de vierde zondag in de 
veertigdagentijd de gelovigen aan te moedigen het sacrament van boete en verzoening te 
ontvangen in een context van eucharistische aanbidding. 
Ook dit jaar doen we als parochie heilige Maria Sterre der Zee weer mee. De gebedstijden zijn 
vrijdag 8 maart en zaterdag 9 maart, beginnend in Ossendrecht, Zr Marie Adolphinekapel om 
12.00 uur via Breda, Roosendaal en Goes naar Hulst in de basiliek van 18.00 – 20.00 uur. 
Vervolgens naar Bergen op Zoom en op zaterdag van Oosterhout, Oudenbosch, Breda, Etten 
Leur, Zundert en afsluitend in Dongen van 11.00 – 12.00 uur. 
Zie verdere informatie op de website van het bisdom. 

 

https://www.rk-kerk-ozvl.nl/parochie/26-activiteiten-werkroepen/41-diaconie/1094-vastenactie-in-de-parochie
https://bisdombreda.nl/24uur/


Chrismamis op woensdagavond 27 maart in Oosterhout 
 

Een chrismamis is de eucharistieviering in de Goede Week waarin de bisschop de 
sacramentele oliën wijdt. 
Op de avond vóór Witte Donderdag wordt dit jaar in de basiliek van Oosterhout de 
chrismamis van ons bisdom gevierd. Tijdens deze mis - de liturgische kleur is wit - 
wijdt de diocesane bisschop voor het hele jaar het chrisma: dat is de olie die onder 
meer wordt gebruikt voor de zalving bij de sacramenten van doopsel, vormsel en de 

ambtswijding tot priester en bisschop. Ook zegent de bisschop de olie voor de zieken en voor deelnemers aan het catechumenaat, de 
voorbereiding op het doopsel.  
 

Het is bij de chrismamis de bedoeling dat zoveel mogelijk priesters uit het bisdom samen met hun bisschop voldoen aan het gebod van 
Jezus tot herhaling van het Laatste Avondmaal. De chrismamis benadrukt op deze wijze de nauwe verbondenheid van de priesters met 
hun bisschop, die in de Apostolische Successie staat. De homilie van deze viering roept hen op trouw te blijven aan de zending die zij bij 
hun wijding hebben ontvangen. Na de homilie hernieuwen de priesters, als teken van hun trouw, de beloften die zij bij hun wijding aan de 
bisschop hebben gedaan. 
Ook wij worden weer uitgenodigd naar deze viering te komen, evenals al de parochianen uit heel het bisdom Breda, en wel op 
woensdagavond 27 maart om 19 uur in de basiliek Sint Jan de Doper, Markt 28 in Oosterhout. 
Als u zich opgeeft voor 6 maart via pastoraalteam@hmsdz.nl of in het parochiecentrum dat dagelijks tussen 9.00 en 12.00 uur open is 
(behalve op dinsdag), kunnen we kijken of we er weer gezamenlijk heen kunnen rijden. De kosten daarvoor worden later 
bekendgemaakt. 

 

 

Gezinsdag 'Onze V/vader' op zondag 14 april in Oosterhout 
 

Alle gezinnen – ook eenoudergezinnen - zijn van harte welkom op de gezinsdag 'Onze 
V/vader' in Oosterhout op zondag 14 april (11.00-18.00 uur). Het is belangrijk om als 
gezinnen elkaar te ontmoeten en te groeien in geloof.  
Het thema is 'Onze V/vader': de relatie die wij met onze ‘aardse’ vader hebben, heeft ook 
invloed op ons beeld van God onze Vader. Ook belangrijk voor de mannen die vader zijn: de 
liefde voor je kind heeft invloed op zijn of haar gedachten over wie God is. 
Willem Visser ’t Hooft zal spreken. Hij is zelf vader van drie kinderen en verantwoordelijke van 
het gebedsinitiatief Fathers Prayers. Hij heeft zelf ook zo zijn worstelingen op dit terrein gehad 
en getuigt van zijn weg naar zijn V/vader. 
Daarnaast gaan we gezellig samen eten en is er gelegenheid voor stil gebed. In de loop van de 
middag gaan we met z’n allen op pad.  
Voor kinderen van 0-18 jaar is er een apart programma. De organisatie vindt het heel belangrijk 
dat zij ook een geweldige dag beleven. 
Praktisch: De dag begint met de mis in de basiliek Sint Jan de Doper in Oosterhout om 11 uur (Markt 28, 4901 EP Oosterhout). Het is 
ook goed mogelijk om naar de eigen parochiekerk te gaan en om 12.15 uur aan te sluiten in de pastorie: Markt 17, 4901 EP Oosterhout. 
Deelname kost € 25 per gezin, inclusief lunch en warm avondeten. 
Deze dag wordt georganiseerd door de Catharina Parochie in Oosterhout en het bisdom Breda.  

 

 

Terugblik op voorstelling Rouwzorg Regio 0114 van Theo van Teijlingen op 30 januari 

 

Het thema was ‘Op het ritme van je hart… een gevoelige snaar…’ Snel bereikten we het maximale 
aantal van 100 personen, want Theo weet wat muziek met ons doet bij verlies en rouw. 
Iedereen heeft het wel eens… een deuntje van vroeger… het raakt je zo diep dat je er ontroerd of blij van 
wordt. Muziek activeert het brein om gelukshormonen aan te maken. Muziek kan je optillen: je hele lichaam 

doet mee. Klanken maken ons rustig of juist strijdbaar, zoals het lied tegen fascisme ‘Die Moorsoldaten’, 
dat gezongen werd door de krijgsgevangenen die werkten in het veen tijdens de oorlog. Een lied kan je 
niet verbieden als het een verhaal vertelt met de kwetsbare kracht van M.L.King 'We shall overcome'. Of 
het lied 'Vertel dat vrede mogelijk is…', want we zijn als verdwaalde kinderen die naar thuis verlangen: 
iemand die ons erkent en op ons wacht. Of het lied over een teken aan de kant van de weg: een 
bermmonumentje, een laatste brief van een verre vriend, een Jezusbeeld tussen de rommel of een 
zwerver met een boodschap: “Als kinderen niet meer lachen, dan vergaat de wereld!” Zoek daarom af 
en toe een goede herberg op: een plaats om verbonden te zijn en zing dan, zoals vandaag, tegen de 
stroom in, tegen ellende, tegen de dood in! Want de wortels van het goede groeien onzichtbaar!  

Enkele reacties achteraf: “Dank voor de verhalen en liedjes, voor de warme, troostende avond”, “Bij mij is een gevoelige snaar geraakt”, 
“Al die instrumenten… prachtig… hij heeft een mooie, warme stem”. 

 

Verslag rouwzorgteam 
  

 

 

“Ridder in de orde van de Kloorianen” 
 

Op zondag 11 februari werd in de H. Martinuskerk in Kloosterzande de jaarlijkse 
carnavalsviering gehouden van de parochiekern Ter Duinen, Kloosterzande en Ossenisse. 
Het thema was 'Feest van Vriendschap' en dat er vriendschap heerst in Koorianenland 

was duidelijk zichtbaar. Het was een sfeervolle viering in een volle kerk. Er werd 
gebeden, gelachen, gezongen en muziek gebracht door de dweilband ‘EMHNE’. 
Naar aanleiding van de perkamenten van koning Salomo (uit de lezing) werd een 
‘perkamenten rol’ op tafel gelegd, waar ieder op kon schrijven wat voor hem of haar 
vriendschap inhoudt. Hieruit kwamen verrassende en treffende uitspraken. 
Naast de werkgroep is ook zeker pastor Ralf Grossert al jarenlang de grote drijfveer 
achter de mooie carnavalsvieringen, waarvoor hij in deze viering een onderscheiding 
mocht ontvangen van Prins Bartolomeüs I van de Kloorianen. Hij werd benoemd tot 
‘Ridder in de orde van de Kloorianen’.  
Ralf, van harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding! 

 

Harriëtte Clyncke 
 

 



Jubileum St. Gregoriuskoor 

 

Het St. Gregoriuskoor uit St. Jansteen bestaat 80 jaar en verzorgt regelmatig uitvaart- en herdenkingsvieringen In verschillende 
parochiekernen in de parochie H. Maria Sterre der Zee. 
In het verleden werden de zondagvieringen met de Latijnse gezangen muzikaal begeleid door het koor 
en gedurende de laatste 47 jaar onder de bezielende leiding van dirigent Martin Polspoel, die helaas 
onlangs is overleden. 
Vrijwel uniek in Nederland is ook het zingen van de vespers door het koor (zoals in vele kloosters nog 
steeds gebeurt) op de gebruikelijke kerkelijke feestdagen zoals Maria-Lichtmis, het hoogfeest van 
Johannes de Doper en de verschillende feestelijke vieringen gewijd aan Maria. 
 

Op zaterdagmorgen 24 februari a.s. viert het St. Gregoriuskoor St. Jansteen dit 80 jarig jubileum met 
een dankviering die verzorgd wordt door het koor. De viering begint om 11.00 uur in de kapel O.L. 
Vrouw ter Eecken met als voorganger pastor Ralf Grossert. Daarna zijn de bezoekers uitgenodigd om 
naar de Warande te komen om een toost uit te brengen op het jubilerende koor. 

 

Bestuur St. Gregoriuskoor St. Jansteen 
R. Polspoel  

 

 

Afscheid cantor Jaap Klok 
 

Tijdens een mooie eucharistieviering op zondag 11 februari in de basiliek van Hulst nam Jaap 
Klok officieel afscheid als cantor. Jaap heeft zich ruim 35 jaar lang belangeloos ingezet voor de 
zang tijdens de liturgie. Al die jaren kon de parochie een beroep op hem doen en vrijwel altijd was 
hij beschikbaar. 

 

Al in 1979 werd Jaap lid van het koor Soli Deo Gloria in Den Haag. Twee jaar later startte hij als 
cantor in Delft, tot januari 1984. In Hulst zou Kees van Geloof in januari 1989 starten met vieringen 
van woord en gebed om 11.30 uur op zondag. Er waren toen geen koren beschikbaar voor die 
vieringen. Daarom werd er in de loop van 1988 al gestart met een cursus tot cantor met een groep 
van 5 mensen in het klooster van de paters o.l.v. Jo Ivens. Uiteindelijk bleven alleen Gerard 
Planken en Jaap Klok over. Zij werden cantor bij bovengenoemde vieringen en zongen beurtelings 
vanaf januari 1989. Ook in eucharistievieringen waren zij om de beurt cantor als er geen koren 
beschikbaar waren. 

 

Op het einde van de mis op 11 februari jl. werd Jaap in het zonnetje gezet. Marcel Mangnus 
bedankte hem namens de parochie, de organisten, de koren en dirigenten, de voorgangers en medecantors Peter en Paul. Een prachtig 
bloemstuk werd overhandigd, vergezeld van een warm applaus door de aanwezige kerkgangers.  

 

 

Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuws-Vlaanderen 
 

Graag maken we van de gelegenheid gebruik om ons als Stichting Kerk en Vluchteling 
Zeeuws-Vlaanderen te presenteren. We zijn begin 2004 opgericht als oecumenische 
stichting met als doel om aandacht te genereren voor de problematiek van vluchtelingen 
(asielzoekers en statushouders) die hier onder ons verblijven. 
De Bijbelse opdracht om te zien naar vluchtelingen onder ons heeft geleid tot deze 
stichting die deze opdracht gestalte probeert te geven door financiële steun en 
bewustwording van de samenhangende problematiek. 

Financiële steun kunnen we geven door de geldelijke ondersteuning van zeer diverse kerken hier in Zeeuws-Vlaanderen. Vaak wordt 
een collecte bestemd voor onze stichting of zien we individuele giften. Financiële steun bijvoorbeeld in de vorm van een tegemoetkoming 
in reiskosten die asielzoekers noodzakelijk moeten maken, aanschaf van huishoudelijke bestaansmiddelen e.d. Gelukkig kunnen we heel 
vaak positief reageren op zulke hulpvragen. 
Bewustwording deden we door het organiseren van informatiebijeenkomsten met een bepaald actueel thema, bijvoorbeeld met het 
indertijd eenmalig zgn. ‘kinderpardon’, het aanwezig zijn tijdens kerkdiensten waarbij we aandacht mochten vragen voor de problematiek 
van vreemdelingen, en het organiseren van bijeenkomsten waarin we met hen konden spreken. 
De laatste jaren is het accent steeds meer komen te liggen op het financieel ondersteunen daar waar nodig. Voor bewustwording zoeken 
we naar andere vormen vanwege de beperkte beschikbaarheid van vrijwilligers en bestuursleden. Misschien kunnen we samenwerken 
met andere groeperingen zoals bijvoorbeeld JOTA te Oostburg en op die manier een en ander meer gestalte geven. 
Met dit bericht weet u in ieder geval dat er een beroep op ons te doen is m.b.t. de geschetste problematiek: enerzijds financieel, 
anderzijds m.b.t. bewustwording of aandacht voor de vluchteling als onze naaste, een opdracht die sinds al die jaren niets van haar 
actualiteit heeft verloren.  
Wilt u onze stichting steunen? Maak dan een gift over op NL27RABO 01140.26.173. 
 

Rob Hille, Cees Cosijn, Rina Bakker, Ankie Oppeneer, Jilly van den Ameele 
 

 

 

Huispaaskaars 
 

Ook dit jaar is het mogelijk om een huispaaskaars te bestellen. Mocht u interesse hebben, dan dient u uw bestelling vóór zondag 18 
februari te hebben gedaan. Dit kan alleen schriftelijk per briefje in de brievenbus van het 
parochiecentrum, Steenstraat 9 of per mail pkhulst@hmsdz.nl. Vermeld alstublieft uw naam 
en adres, telefoonnummer of mailadres, en de uitvoering van de kaars die u wenst. 
 

A. De Verrijzenis,  hoogte 30 cm  € 40,00  
B. Duif met regenboog hoogte 25 cm  € 24,50 
C. Levensboom   hoogte 25 cm  € 24,50 
D. Vredesduif  hoogte 25 cm  € 24,50 
E. Staurogram  hoogte 25 cm  € 24,50 
F. Chi-Rho kruis  hoogte 25 cm  € 24,50 
 

Indien u dezelfde kaars wenst als de parochiekern Hulst, dan is dat A: De Verrijzenis. 
Als u het op prijs stelt, kunt u de huispaaskaars laten zegenen tijdens een van de paasvieringen. Nadere informatie is op dit moment nog 
niet bekend. 
 

mailto:pkhulst@hmsdz.nl


Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 18 februari 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
m.m.v. basiliekkoor 
intenties: familie Baert-van Gijsel; jaargetijde Adam Baert; Julien Baart en Johanna Fassaert en 
overledenen van de familie Baart en de familie Fassaert; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; 
Leon de Bleijser en overleden familie; José Colman-van de Wiele; broeder Paulus Tanghe; Leonid 
Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; Miel Nijskens; Annie van de 
Voorde echtgenote van Theo Maas; Arnold de Maat echtgenoot van Ria de Maat-Ferket en zoon Auk; 
Georgette Dees-Breijaert en echtgenoot Guljaan Dees; Diny Bakx-Havermans en echtgenoot Adriaan 
Bakx; Paul Volleman echtgenoot van Margriet Volleman-van de Vijver 
woensdag 21 februari 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 21 februari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero  
intenties: familie Baert-van Gijsel; Marc van de Branden; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden 
kinderen; familie Verdurmen 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 18 februari 9.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 
intenties: Roger van Damme; Jeanine Ysebaert echtgenote van Luc Deyaert; Trees Martinu weduwe 
van Miel Wante; Marcel Celie echtgenoot van Georgette de Vliegher; Jozef Vercauteren Weduwnaar 
van Agnes Janssens; Marie van Wanrooy weduwe van kobus Decendre; Sylvia van Damme 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 17 februari 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
m.m.v. het gemengd koor  
intenties: Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Annie Burm en echtgenoot Fiel 
Merckx; Ferdy Bonte en overleden familie; Ria Bolssens echtgenote van Walter de Blok; Louis Boënne 
en echtgenote Bertha Heijens en kleinzoon Ghislain; Walter van Vlierberghe echtgenoot van Ria van 
den Brande en kleinzoon Dion van Vlierberghe; Leonard Willaert echtgenoot van Irma van Dam; 
Annelies de Waal en overleden ouders; Richard de Loos en echtgenote Luciënne Smet; Jan Brijs en 
echtgenote Anna Maes; Fina Coenen en echtgenoot Cor Boussen 
dinsdag 20 februari 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 
oproep: zoals op meerdere plaatsen in Nederland het geval is heeft ook Clinge een gebrek aan 
palmtakjes. Dit komt vooral door de aanwezigheid van de buxusmot. Daarom onze vraag of er mensen 
zijn die toevallig een buxusstruik in hun tuin hebben waaruit palmtakjes kunnen worden geknipt. Ze 
kunnen vanaf begin maart in onze kerk afgegeven worden. Alvast heel veel bedankt 

 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 23 februari 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger K. Van de Wiele 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 17 februari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: Tilly Mangnus-Serrarens; overleden echtpaar Camiel Lauret en Gerarda Lauret-de Schepper 
en overleden familie; Joseph Hamelink, echtgenote, kinderen en familie; overleden echtpaar Joos en 
Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 18 februari 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger R. Grossert  
intenties: Ro en Paul van Waterschoot, overleden ouders en familie; Theo en Agnes de Kort-van der 
Veeken, met gedachtenis van overleden dochter Betsie en overleden families; Jules de Maat en 
Romania de Kever en zonen Guido en Rudy; Betsy Vervaet-Raas echtgenote van Rudy Vervaet; 
overleden ouders A. Vervaet-Gielleit en overleden familie 

 

Lamswaarde H. Cornelius 
maandag 19 februari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R.  Rojas Romero 
intenties: jaargetijde voor Emery Fassaert en echtgenote Johanna Mulders; jaargetijde voor Celina 
Ivens en echtgenoot Aloijsius de Bruijn, zoon Wies en overleden familie; Bernardus de Schepper en 
echtgenote Anna Fassaert, overleden zoon, schoonzoon en kleinkinderen; Theo Kindt en echtgenote 
Maria Vervaet 

 
 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 18 februari 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof 
m.m.v. het Blaauwe Hoeve Koor 
intenties: Jan de Vos, echtgenoot van José de Vos-Henderiks; jaargetijde Cerillus Herrewegh en 
echtgenote Maria Herrewegh-de Brouwer; jaargetijde Eddy Herrewegh en echtgenote Marie-Jeanne 
Herrewegh-Feyen; Daniëlle Braet 

Overzicht vieringen 
rond 17-18 februari 

 
Hulst 
zo 18 feb 11.00 uur:  eucharistie 
wo 21 feb 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 21 feb 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 18 feb 9.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 17 feb 19.00 uur: w&c viering 
di 20 feb 10.00 uur: gebedsgroep 
Nieuw-Namen 
vr 23 feb 19.00 uur: w&c viering 
Vogelwaarde 
za 17 feb 19.00 uur:  eucharistie 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 18 feb 9.30 uur: w&c viering 
Lamswaarde 
ma 19 feb 19.00 uur: eucharistie 
Blaauwe Hoeve 
zo 18 feb 10.30 uur: w&c viering 

 

 

Parochie  
H. Maria Sterre der Zee 

 

secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl 
Secretariaat parochie: e-mail: 
info@hmsdz.nl  
Het secretariaat en het pastoraat 
van de parochie is te bereiken ma 
t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel. 
0114-745000 
Voor het maken van een afspraak 
voor de ziekenzalving kunt u 
contact opnemen met pastoor 
Wiertz op tel. 06-42506424. 
 

website: www.rk-kerk-ozvl.nl 
 

Pastoraal team: 
Pastoor Wiel Wiertz  
tel. 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl 
Pastoraal werkster  
M. Dieleman-Fopma  
tel. 0115-694958; e-mail: 
marjandieleman@eparochie.nl  
Pastoraal werker F. van Geyt  
tel. 0117-453374 
e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl 
Pastoraal werker R. Grossert  
tel. 0114-313299;  
gsm 06-13705137 e-mail: 
ralf.grossert@zeelandnet.nl  
Kapelaan R. Rojas Romero 
gsm 06-38781876 
e-mail: kapelaan22@gmail.com 
Pastoraal werker E. Wever, obl.osb 
gsm 06-54756565 
e-mail: embregtwever@gmail.com 
Pastoraal werkster K. V. d. Wiele  
gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 
ZorgSaam Ouderenzorg Oost-
Zeeuws-Vlaanderen 
tel.: 0114-381317 
Diaken Kees van Geloof  
tel.: 0114-313604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl 
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