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JAAR B 
3de zondag van de advent 

 
 

 

Lezingen 
 

Jesaja 61, 1-2a.10-11 
1 Tessalonicenzen 5, 16-24 

Johannes 1, 6-8,19-28 
 

Thema 
Weest blij 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom en eigen geloofs-
gemeenschap. 

 

 

Regionale vieringen in Terneuzen 

 

De 4de zondag van de advent op 24 december wordt regionaal gevierd om 11.00 uur in de r.-k. kerk van Terneuzen aan de 
Alberdingk Thijmstraat 2. Er zijn dan in heel Zeeuws-Vlaanderen geen andere vieringen. 

 

Het feest van de H. Familie wordt op zaterdag 30 december gevierd om 19.00 uur in de r.-k. kerken van Clinge en Vogelwaarde. Op 
oudjaarsdag 31 december wordt het jaar 2023 afgesloten in een regionale viering om 17.00 uur in de r.-k. kerk van Terneuzen aan de 
Alberdingk Thijmstraat 2. 
 

 

Kerst 2023 

 

Sinterklaas is nog maar net terug naar Spanje of we zien traditiegetrouw weer veel kerstversieringen in het 
straatbeeld verschijnen. In veel kerken vind je kerststallen met de bekende figuren rondom de kribbe. 
Daarin ligt op 25 december het kindje Jezus, dat op die dag werd geboren in een stal. 

 

Het is nog niet zo heel gemakkelijk om over Kerstmis te praten, want hoe leg je dat uit: "Ik ben uit de 
hemel neergedaald en mens geworden?" Een mens geworden God, daar is ons verstand te klein voor. Dat 
is bijna een absolute paradox voor de rede. Hoe kunnen we dat dan begrijpen? De paradox wordt 
overwonnen door het liefdesaanbod van God. Johannes verwoordt dat heel duidelijk in zijn eerste brief. Hij 
schrijft: “God is liefde. Hij heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden opdat wij door Hem zouden leven. 
Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad.” 
Liefde dus, als de essentie van de menswording, en menswording als de essentie van liefde. Een liefde 
die onvoorwaardelijk is. 

 

Mooie woorden, maar hoe zit het dan? Waarom is er ook nu nog "geen plaats in de herberg" voor wie op 
de deur klopt: de ander in zijn vele gedaanten? Waarom is er zo weinig openheid voor nieuwkomers, 
zowel allochtone als autochtone?  

Gelukkig behoren wij tot de groep van gelovigen, anders lazen we de Tintinnabulum niet. We kunnen/willen geloven dat God bestaat en 
dat godsdienst een factor is van verbinding. Het is onze opdracht om die verbindende kracht naar boven te halen, steeds weer opnieuw. 
Overal waar het kan, getuigen over wat ons ten diepste raakt en beweegt, wat overigens weinig of niks te maken heeft met simpele 
gehoorzaamheid aan wetten, regeltjes of riten. Altijd naar verbinding en dialoog zoeken.  

 

Heel concreet: Kerstmis gaat over de kern van ons geloof, over de menslievendheid van God. Met Kerstmis wordt God een kind, zodat wij 
kinderen van God kunnen worden. Kerst is de dag om vrede te sluiten, om vergiffenis te vragen of te schenken, om relaties te vernieuwen, 
om vetes bij te leggen, om contacten opnieuw aan te halen, om goede voornemens in daden om te zetten, om sorry te zeggen.  

Het vraagt veerkracht van ons allen. Als je veerkrachtig bent, kies je ervoor om tegenslagen als mogelijkheden te zien. 
Een vrolijk en gezegend Kerstmis in 2023. 
 

 

Samenkomen rond de kerststal 

 

Op 24 december, kerstavond, vieren we om 19.00 uur Kerst in de kerk van Heikant, samen met de 
fanfare die fijne muziek en mooie kerstliederen zal spelen.  
Op 25 december, Eerste Kerstdag, vieren we om 11.00 uur Kerst in de kerk van Nieuw Namen. 
Op 26 december, Tweede Kerstdag, vieren we om 11.00 uur Kerst in de kerk van Kloosterzande, 
samen met de harmonie. En er zijn in deze viering ook levende dieren! 
 

We willen er graag op al die dagen een actieve viering van maken. Wil jij tijdens een van de 
vieringen een kaarsje aansteken? Of vind je het leuk om iets te lezen door de microfoon? Laat dan 
zeker van je horen! Dat kan via: feestindekerk@zeelandnet.nl Ten laatste op 20 december! Dan 
kunnen we je je tekst nog vooraf mailen. Verkleed komen als een figuur uit de kerststal mag natuurlijk 
altijd! 
 

 

Kom jij ook op kraamvisite? 

 

Kom jij ook op kraamvisite op zondagmorgen 7 januari 2024 van 11.00 uur tot ongeveer 12.00 uur in de kerk 
van Hengstdijk? We horen dan een verhaal van Driekoningen en hebben een knutselwerkje. Jullie zijn van harte 
welkom! We hebben koffie, thee en fris. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
 

Kleed je lekker warm aan, want het kan koud zijn in de kerk. 
 
 

 

 

 

mailto:feestindekerk@zeelandnet.nl


Kerstconcerten Koor Aardenburg in Aardenburg en Hulst 

 

Ook dit jaar geeft Koor Aardenburg (voorheen Jongerenkoor Aardenburg) weer een aantal kerstconcerten. 
Op zaterdag 23 december 2023 is het jaarlijkse concert in de r.-k. kerk aan de Weststraat te Aardenburg. Het 
concert heeft dit jaar als thema: 'Kerst… waar is het gevoel?' Een thema dat door het koor op haar eigen 
kenmerkende wijze met ritmische muziek, zang en teksten zal worden uitgediept. Het geheel wordt begeleid 
door het eigen combo. Uiteraard zingt het koor tijdens het concert een aantal traditionele kerstliederen, maar 
ook zijn er moderne kerst- en vredesliederen te horen, passend bij het mooie thema. Er hangt weer een groot 
scherm in de kerken zodat iedereen goed kan zien wat er vooraan in de kerk gebeurt. 
De aanvang van het concert is om 19.30 uur. Aangeraden wordt om tijdig te komen. Bij de laatste 
kerstconcerten was de kerk steeds helemaal vol. De toegang is gratis, net als de koffie en thee in de pauze. 
Na afloop wordt door het koor een deurcollecte gehouden voor het dekken van de kosten. 
Koor Aardenburg geeft ook in de H. Willibrordusbasiliek van Hulst een concert op zaterdagavond 6 januari 
2024. Dit Kerst-Driekoningenconcert is een kopie van het concert van 23 december, waarbij op dat moment 
ook nog aandacht wordt gegeven aan het verhaal van Driekoningen. Het is voor het eerst dat het koor in Hulst 
optreedt. Aanvang van het concert is 19.30 uur. Komt u allen! 
 

 

 

Informatie en intenties 
Hulst H. Willibrordus 
zondag 17 december 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
m.m.v. het Basiliekkoor 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; Denise Tanis-de Booij; 
Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; Danilo Orbie; Leon de 
Bleijser; Fanny Meijs-van Damme  echtgenote van Marc Meijs; Rudo Sanders en overleden 
familieleden; Tonny Kuijcks en echtgenote Annie Kuijcks-Schuerman; Riet de Kamps-Heijens en 
echtgenoot Dick de Kamps; Door Fackeldey-Jansen echtgenote van Peter Fackeldey; Trees de Krijger-
Wijnacker en echtgenoot André de Krijger; overleden ouders Gilbert Vermeirsen en Angél Vermeirsen-
de Block en familie 
woensdag 20 december 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 20 december 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero  
intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden 
kinderen;  Marc van de Branden 
overleden: mw. Theresia Pharailda de Krijger-Wijnacker weduwe van André de Krijger, 95 jaar 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 17 december 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de 
Wiele 
intenties: Gerard van de Sijpt en echtgenote Germaine van Goethem, overleden familie 
 
 

 

 

Overzicht vieringen 
rond 16-17 december 

 

Hulst 
zo 17 dec 11.00 uur:  eucharistie 
wo 20 dec 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 20 dec 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 17 dec 9.30 uur:  w&c viering 
Clinge 
za 16 dec 19.00 uur:  w&c viering 
di 19 dec 10.00 uur:  gebedsgroep 
Graauw  
do 21 dec 10.00 uur:  w&c viering 
Vogelwaarde 
za 16 dec 19.00 uur:  eucharistie 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 17 dec 9.30 uur:  w&c viering 
Lamswaarde 
ma 18 dec 19.00 uur: boeteviering 
Blaauwe Hoeve 
zo 17 dec 10.30 uur:  w&c viering 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 16 december 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele m.m.v. het koor ‘Laudate 
Dominum’ 
intenties: Lucienne Grandsard en echtgenoot Frans van de Poele; Adelien d’Haen en echtgenoot George Van den Bergen en overleden 
familie Van den Bergen en familie d’Haen; jaargetijde Annie Acke echtgenote van Dees van den Berghen; jaargetijde Annie Burm en 
echtgenoot Fiel Merckx; Germaine van der Ha en echtgenoot Joseph de Burger; jaargetijde Eduard Hiel en echtgenote Maria de Wit; 
Annemie Weemaes echtgenote van Eddy van Remortel 
dinsdag 19 december 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 

 

Graauw gemeenschapshuis 
donderdag 21 december 10.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert m.m.v. het koor ‘Laudate 
Dominum’ 
intenties: Lucie Kindt weduwe van Cyril Pauwels; Trees Buijs echtgenote van Willy Hofman en voor overleden ouders en  familie; Petrus 
Boënne-van Megroot en overleden kinderen; Maria Verbist met gedachtenis aan haar ouders; Jules van den Eeckhout en echtgenote 
Malphina Daalman; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 16 december 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: Corrie de Poorter-de Schepper; Josephus de Meijer en echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna Heijens en overleden 
familie; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie 
overleden: mw. Corrie de Schepper echtgenote van Jo de Poorter, 84 jaar 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 17 december 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger R. Grossert 
intenties: Ro van Waterschoot, overleden ouders en familie; overleden echtpaar Cor en Annie Schelfhout-Claessen; jaargetijde Eugénie 
de Waal-van Waterschoot, overleden echtgenoot en verdere familie; Paul van Waterschoot, overleden ouders en broers; Jo de Waal en 
jaargetijde Greta de Waal-de Cock; jaargetijde Ria de Booij, jaargetijde Joos de Booij, jaargetijde Pauline de Booij-van Driessche en 
zoon Karel; Theo en Agnes de Kort-van der Veeken, met gedachtenis van overleden dochter Betsie en overleden families; jaargetijde 
Lena Roctus-Mel en overleden familie 

 

Lamswaarde H. Cornelius 
maandag 18 december 19.00 uur: boeteviering met als voorgangers pastoor W. Wiertz en pastor R. Grossert 
intenties: Willy van Esbroek en echtgenote Rosa Josepha Wentzler en hun overleden ouders; Marie Bogaart, haar overleden ouders en 
broers 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 17 december 10.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep m.m.v. het Blaauwe Hoeve Koor 
intenties: Alouisius en Maria van Helsland-Schauwaert; jaargetijde Theodorus de Bruijn en echtgenote Maria de Bruijn-de Meyer, dochter 
Marie-Louise en zoon Henk; Robert en Marja van Waterschoot-Pieters en overleden familie 


