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JAAR A 
20ste zondag door het jaar 

 

 

Lezingen 
 

Jesaja 56, 1.6-7 
Romeinen 11, 13-15.29-32 

Matteüs 15, 21-28 
 

Thema 
Een groot geloof 

Collecte 
 

In alle kernen is de gewone collecte 
voor bisdom en eigen 
geloofsgemeenschap 

 

 

Week van de Jonge Mantelzorger’ 
 

Beste mensen, 
in de pers was afgelopen tijd aandacht voor de ‘Week van de Jonge Mantelzorger’. Het is belangrijk dat hieraan aandacht wordt 
gegeven. We hebben verschillende voorbeelden mogen zien en over verschillende jonge mantelzorger mogen lezen. Als vanzelf en heel 
vanzelfsprekend vervullen zij deze taak en is dat hun rol. Als broer of zus, als zoon of dochter en ongetwijfeld zijn er nog ‘andere 
categorieën’. Mantelzorg is belangrijk en noodzakelijk. Vroeger ook al heel gewoon. Tegenwoordig, in een tijd waarin alles ‘inkoopbaar’ is 
en ‘geprofessionaliseerd’ moet en kan worden, is het eerder iets dat opvalt. Iets dat er tegelijkertijd altijd is geweest en dat blijft. In onze 
tijd hebben we er een naam aan gegeven. En meteen ook wijzen we erop en daar hebben we ook aandacht voor, dat het voor de 
mantelzorger, jong of oud, te doen moet zijn, niet te belastend mag worden. En we letten er op dat er voldoende tijd is voor ontspanning, 
dat er rust genomen wordt en tijd is voor ‘enige afstand’. Heel velen van ons zijn langer of korter mantelzorger, of mantelzorger geweest. 
De jonge mantelzorger mag toch een heel eigen categorie zijn. 
‘Hij is mijn broer, ik weet niet beter, zegt de 22 jarige Marc. Al eigenlijk zijn hele leven zorgt hij voor zijn vier jaar oudere broer Cas. Niet 
alleen, maar samen met zijn ouders en broer Peyre. ‘Het is voor mij de normaalste zaak van de wereld’, zegt hij. Cas kan zelf niets. 
Verschonen, voeden, in bed leggen, het beademingsbuisje schoonhouden. Marc doet het allemaal. Pas later besefte ik dat ik 
mantelzorger ben, aldus Marc. Het is juist die schijnbare vanzelfsprekendheid waar aandacht voor wordt gevraagd in deze ‘Week voor 
de Jonge Mantelzorger’. Er gebeurt veel goeds. Er is veel dat moet. Er is veel waar we aandacht aan geven. Aandacht voor moeten 
hebben. Met elkaar doen we veel goeds. Ook al is het soms zwaar, voor Marc en voor velen. Toch zeg ik op de allereerste plaats: 
‘dankjewel’. 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

 

Bedevaart naar Kevelaer, 8 en 9 augustus 2023 
 

'O Sterre der Zee, O Sterre der Zee…' 
Met dit liedje werd ik vanmorgen wakker en ik moet zeggen dat ik er gisterenavond ook mee ging 
slapen. Dat heeft alles te maken met de bedevaart naar Kevelaer! Het was voor mij de eerste keer, 
maar zeker niet de laatste!  
Op dinsdagochtend 8 augustus vertrokken we met de bus vanuit Hulst. Onderweg werden we alvast 
in de stemming gebracht met het bidden van enkele tientjes o.l.v. pastoor Wiel Wiertz. We kregen 
een brochure met info en een duidelijke planning, die we alvast konden inkijken. Het was een 
aangename busrit! 
Na een goede 2 uur maakten we een tussenstop in Liessel, waar we genoten van een kopje koffie, 
een lekker broodje en fijn gezelschap. Dat was een goede start! 
Aangekomen in Kevelaer gingen we in processie door de hoofdstraat en werden we in een 
prachtige basiliek verwelkomd. Er volgden een boeteviering en een hoogmis, opgeluisterd met 
muziek en zang. Onder het genot van een lekker drankje en alweer een gezellige babbel sloten we 
dit gedeelte van de eerste dag af in het priesterhuis. In het hotel werden we verwend met lekker eten en een goed bed. 
De tweede dag van de bedevaart begon met een eucharistieviering in de basiliek met aansluitend de sacramentsprocessie. Voor velen 
was de kruisweg daarna in het park een hoogtepunt. 
Helaas, voor we het wisten, zaten we met onze gekochte devotionalia onder een stralende zon in het afscheidslof in de Pax-Christi-
kapel. 
En nog even later werden we weer veilig terug naar Hulst gereden! 
 

Suzanne d’Haens-De Schutter 
 

 

Gelezen 

 

In ‘Mezza’ kwam ik ze tegen, in een interview met comedy-fenomeen Jawad es Soufi, woorden die de moeite waard zijn om op je in te 
laten werken. Hij zegt: “…mijn geloof (Islam) is belangrijk in mijn leven. Naast mijn opvoeding en mijn schooltijd. Van mijn geloof heb ik 
meegekregen dat je vanuit liefde moet handelen. Religie is de leidraad in mijn leven, ik kan er altijd op terugvallen. Ik probeer alles altijd 
van de zonnige kant te bekijken. Het geloof leert me bewust stil te staan bij wat er in mijn leven gebeurt en om te koesteren wat ik al heb. 
Ik ga zo vaak mogelijk naar de moskee. Je kunt gemakkelijk verdwalen in zaken als geld en succes, maar mijn geloof houdt me met 
beide benen op de grond.” Uit onverwachte hoek… 
 

pastoor Wiel Wiertz 
 

   



Informatie en intenties 

Hulst H. Willibrordus 
zondag 20 augustus 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
m.m.v. op orgel R. Wolfensberger en zang P. van Gorsel 
intenties: familie Baert-van Gijsel; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; Leonid Gromyko en 
Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; Leon de Bleijser; Clementine de Beule-
Verbist en Richard de Beule; Marja en Theo Mangnus en familie; Marc van den Branden echtgenoot 
van Goretti Bosschaert; Danilo Obrie; Leon Kerckhaert echtgenoot van Cornelia Kerckhaert-Cöp; Annie 
Schuerman echtgenote van Tonnie Kuijcks; jaargetijde Lidwien Verstraeten-Verver en overleden 
familie; Maria Blommaert en echtgenoot Jo de Bruijn 
woensdag 23 augustus 18.30 uur: rozenkransgebed 
woensdag 23 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: Franciscus Vioen en Petra Florijn; Leander Blemel en overleden familie; familie Baert-van 
Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen 

 

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus 
zondag 20 augustus 9.30 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep 

 

Sint Jansteen kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
dinsdag 22 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz 

 

Clinge H. Henricus 
zaterdag 19 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastor T. Kouijzer m.m.v. het 
gemengd koor 
intenties: jaargetijde pater Paulus van Winden; Luciënne Grandsard en echtgenoot Frans van de 
Poele; jaargetijde Adelien d’Haen en echtgenoot George Van den Bergen en overleden familie Van 
den Bergen en familie d’Haen; Wilfried Meert; Germaine van der Ha en echtgenoot Joseph de Burger 
dinsdag 22 augustus 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron 
gedoopt: Cézanne Maaike, dochtertje van Gilles Deryckere en Julie De Rudder 

 

Nieuw-Namen H. Joseph 
vrijdag 25 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: gezusters Coenen overleden ouders en familie; Leon en Agnes Weemaes-Hiel en zonen 
Robert, Miel, Edy en Georges; pater Paulus van Winden; Emerie Burm en echtgenoot  Elza van der 
Heijden en familie; Henk Vercauteren levensgezel van Elvire Balliauw en echtgenote Marie-José van 
de Vijver 

 

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus 
zaterdag 19 augustus 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero 
intenties: Dens van den Bergen-de Rooij; Anna Heijens en overleden familie; jaargetijde Alfons van 
Goethem met gedachtenis van overleden echtgenote Emma van Goethem-Remorie; overleden ouders 
en familie Dobbelaar-van Damme; jaargetijde Frans de Clerck met gedachtenis van overleden familie; 
Lies van Bastelaar; Josephus de Meijer en echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; overleden echtpaar 
Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Gerarda Schelfout-Verdurmen, overleden echtgenoot en 
familie 

 

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen 
zondag 20 augustus 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastor T. Kouijzer 
intenties: Paul en Ro van Waterschoot, overleden ouders en familie 

 

Lamswaarde H. Cornelius 
maandag 21 augutus 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert 
intenties: Emma de Booij echtgenote van Theo Leenknegt, overleden ouders, schoonouders en Wieske; 
jaargetijde voor Willy van Esbroek en echtgenote Rosa Josepha Wentzler en hun overleden ouders 

 

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen 
 

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst 
zondag 20 augustus 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof 
m.m.v. het Blaauwe Hoeve Koor 
intenties: Achiel en Margriet Hermans-Bryssinck; jaargetijde Arnold Heijens en overleden familie; 
Gerard de Feijter, echtgenoot van Corry de Feijter-van Helsland; Piet Claessens, echtgenoot van Thea 
Claessens-de Kort en jaargetijde Karel Claessens 

Overzicht vieringen 
rond 19-20 augustus 

Hulst 
zo 20 aug 11.00 uur:  eucharistie 
wo 23 aug 18.30 uur:  rozenkrans 
wo 23 aug 19.00 uur:  eucharistie 
Koewacht 
zo 20 aug 9.30 uur:  w&c viering 
Kapel O.L. Vrouw ter Eecken 
di 22 aug 19.00 uur:  eucharistie 
Clinge 
za 19 aug 19.00 uur: eucharistie 
di 22 aug 10.00 uur: gebedsgroep 
Nieuw-Namen 
vr 25 aug 19.00 uur: eucharistie 
Vogelwaarde 
za 19 aug 19.00 uur:  eucharistie 
Kloosterzande/Ossenisse 
zo 20 aug 9.30 uur: eucharistie 
Lamswaarde 
ma 21 aug 19.00 uur: w&c viering 
Blaauwe Hoeve 
zo 20 aug 10.30 uur: w&c viering 

 

 

Parochie  
H. Maria Sterre der Zee 

 

secretariaat pastoraal team: 
e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl 
Secretariaat parochie: e-mail: 
info@hmsdz.nl  
Het secretariaat en het pastoraat 
van de parochie is te bereiken ma 
t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel. 
0114-745000 
Voor het maken van een afspraak 
voor de ziekenzalving kunt u 
contact opnemen met pastoor 
Wiertz op tel. 06-42506424. 
 

website: www.rk-kerk-ozvl.nl 
 

Pastoraal team: 
Pastoor Wiel Wiertz  
tel. 06-42506424 
e-mail: wwiertz@live.nl 
Pastoraal werkster  
M. Dieleman-Fopma  
tel. 0115-694958; e-mail: 
marjandieleman@eparochie.nl  
Pastoraal werker F. van Geyt  
tel. 0117-453374 
e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl 
Pastoraal werker R. Grossert  
tel. 0114-313299;  
gsm 06-13705137 e-mail: 
ralf.grossert@zeelandnet.nl  
Kapelaan R. Rojas Romero 
gsm 06-38781876 
e-mail: kapelaan22@gmail.com 
Pastoraal werkster K. V. d. Wiele  
gsm 06-41322776 
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl 
ZorgSaam Ouderenzorg Oost-
Zeeuws-Vlaanderen 
tel.: 0114-381317 
Diaken Kees van Geloof  
tel.: 0114-313604 
e-mail: k.vangeloof@zzv.nl   
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