
  

Het kwetsbare  l ichaam 

De Linkeroever 

werkplaats voor levende spiritualiteit 

 

Spiri tual i tei t  ?  

Vier avonden over de vraag wat dat is, 

en wat ervoor nodig is om een spiritueel mens te zijn 

Ralf Grossert 

Spiritualiteit? [Ralf Grossert] M1 

Iets voor mensen die graag zweverig doen? Of moet je met je beide benen op 

de grond staan om spiritueel te kunnen zijn? En welke spiritualiteit past bij 

mij? Er is zoveel in de aanbieding op de spirituele markt. Wat is echt en kan 

verdieping geven aan mijn leven? 

In deze module kijken we samen naar deze vragen en maken we kennis met 

diverse vormen en tradities van spiritualiteit. Wat vroeger omschreven werd 

met het 'geestelijke leven' van mensen, kan tegenwoordig veel breder gezien 

worden. Het gaat niet alleen om een 'vrome manier' van leven, maar om de 

veel dieper gaande vragen: 'Wat draagt mij?', en: 'Wat geeft zin en inhoud aan 

mijn leven?' 

De vraag naar spiritualiteit heeft daarom ook altijd te maken met een filoso-

fische zoektocht. Als deelnemers aan deze module worden wij elkaars tocht-

genoten op deze zoektocht. 

Inhoud en datum 

'Spiritualiteit' – wat is dat? woensdag 9 november 2011 

Spiritualiteit en verbondenheid woensdag 16 november 2011 

Spiritualiteit in de literatuur woensdag 30 november 2011 

Spiritualiteit in niet-christelijke context woensdag 7 december 2011 

Plaats en tijd, opgave en kosten 

De module wordt gegeven in het Emmaüscentrum, Alb. Thijmstraat 2, 4532 

CZ Terneuzen. De aanvangstijd is stipt 19.30 uur. U kunt zich nog opgeven, 

per e-mail: ipv-wzvl@hetnet.nl of telefonisch: 0117-453374, onder vermelding 

van uw naam enz. en de code van de module (M1). Tegelijk met uw aanmel-

ding dient u de kosten van deelname (€ 20.--) over te maken naar rekeningnr. 

14.59.19.099 ten name van de Elisabeth-parochie te Sluiskil, onder vermel-

ding van "Linkeroever" en de code (M1). Na ontvangst van het geld zetten wij 

uw naam op de deelnemerslijst en krijgt u een bevestiging. 



  

Het kwetsbare l ichaam 

De Linkeroever 

werkplaats voor levende spiritualiteit 

 

Tradit ie en identi tei t  

Vier avonden over de katholieke identiteit, 

het zelfverstaan van de kerk en de omgang met het verleden. 

Ignace D'hert 

Traditie en identiteit [Ignace D'hert] M2 

We spreken met enig gemak over onze geloofstraditie als de joods-christelijke 

traditie. Dat is relatief nieuw. Wij zijn namelijk christenen. Toch lezen we in 

de liturgie nog steeds in het Oude Testament. Ten minste, zo noemen wij 

dat: 'oude' testament. Volstaat het 'nieuwe' dan niet?  

De kerk heeft in de loop van haar geschiedenis vele gestalten aangenomen die 

even zoveel expressies zijn van haar zelfverstaan. Haar identiteit is onweer-

legbaar mede gevormd door de cultuur waar ze deel van uitmaakt. Kunnen 

we dan spreken van een veranderende identiteit? 

In deze tijd zoeken mensen hun identiteit niet langer meer uitsluitend in de 

RK kerk. Ze vinden inspiratie in verschillende levensbeschouwingen en reli-

gies. Kan zoiets wel? Kan men tegelijk katholiek zijn en boeddhist? Waar blij-

ven we dan met de betekenis van de goddelijke openbaring?  

Inhoud en datum 

Essentie en bijkomstigheid 

in de joods-christelijke traditie(s)  donderdag 2 februari 2012 

Gestalten, zelfverstaan en identiteit van de kerk  donderdag 9 februari 2012 

Hedendaagse uitdagingen 

en de omgang met traditie / het verleden  donderdag 16 februari 2012 

Is er maar één 

of zijn er meerdere openbaringen van God?  donderdag 23 februari 2012 

Plaats en tijd, opgave en kosten 

De module wordt gegeven in het Emmaüscentrum, Alb. Thijmstraat 2, 4532 

CZ Terneuzen. De aanvangstijd is stipt 19.30 uur. U kunt zich nog opgeven, 

per e-mail: ipv-wzvl@hetnet.nl of telefonisch: 0117-453374, onder vermelding 

van uw naam enz. en de code van de module (M2). Tegelijk met uw aanmel-

ding dient u de kosten van deelname (€ 20.--) over te maken naar rekeningnr. 

14.59.19.099 ten name van de Elisabeth-parochie te Sluiskil, onder vermel-

ding van "Linkeroever" en de code (M2). Na ontvangst van het geld zetten wij 

uw naam op de deelnemerslijst en krijgt u een bevestiging. 



  

Het kwetsbare l ichaam 

De Linkeroever 

werkplaats voor levende spiritualiteit 

 

Godsbeelden 

Vier avonden over de vraag: Wie is God, en wie is Jezus? 

En wat betekenen ze in mijn leven? 

Noëla Polet 

Godsbeelden [Noëla Polet] M3 

De vrouw met haar gezichtsbedekkende sluier wil God eren, de man met zijn 

toog en groot kruis op de buik ook, de jongen met zijn keppeltje en joodse 

gebedsmantel ook… Dan vraag je je toch af: wat bezielt deze mensen, waar-

voor gaan ze en wie is hun God? Vorige week vroeg een vrouw, die de indruk 

gaf er niet meer uit te komen: er is toch maar één God? Hoe komen wij er 

dan ooit uit met al die geloven? En vooral: wat moet ik als protestant, als RK, 

als ongelovige ermee? En wat Jezus betreft, is hij nu de joodse Jeshoea, onze 

joodse broeder zoals joodse geleerden beweren? Is hij Issa, de zoon van Miri-

am, zoals het in de Koran staat? Of is hij de Jezus van het Nieuw Testament, 

dat wij christenen kennen van de school en van de kerk? 

Wij leven in 2011 met vele beelden van de Ene God en van zijn Zoon Jezus 

Christus. Maar voor mij is de vraag: wie is die God en zijn Zoon Jezus in mijn 

leven? En als ikzelf in de problemen kom, wat kan ik dan nog met mijn geloof? 

Is mijn mislukking, is mijn ziekte een straf van God? Is Hij dan een boeman, 

een rechtvaardige rechter, een goede opvoeder… of is Hij toch nog anders? 

Inhoud en datum 

De enige God in Jodendom, Christendom, Islam woensdag 7 maart 2012 

De kijk op Jezus in Jodendom, Christendom en Islam woensdag 14 maart 2012 

Mijn kijk op Jezus in lijden en dood woensdag 21 maart 2012 

Godsbeelden en menselijk lijden woensdag 28 maart 2012 

Plaats en tijd, opgave en kosten 

De module wordt gegeven in het Emmaüscentrum, Alb. Thijmstraat 2, 4532 

CZ Terneuzen. De aanvangstijd is stipt 19.30 uur. U kunt zich nog opgeven, 

per e-mail: ipv-wzvl@hetnet.nl of telefonisch: 0117-453374, onder vermelding 

van uw naam enz. en de code van de module (M3). Tegelijk met uw aanmel-

ding dient u de kosten van deelname (€ 20.--) over te maken naar rekeningnr. 

14.59.19.099 ten name van de Elisabeth-parochie te Sluiskil, onder vermel-

ding van "Linkeroever" en de code (M3). Na ontvangst van het geld zetten wij 

uw naam op de deelnemerslijst en krijgt u een bevestiging. 



  

Het kwetsbare l ichaam 

De Linkeroever 

werkplaats voor levende spiritualiteit 

 

Seks in de Bi jbel  

Vier avonden over lichamelijkheid in de Bijbel: 

wat u altijd wilde weten, maar niet durfde vragen 

Marjan Dieleman 

Seks in de Bijbel [Marjan Dieleman] M4 

U was het die mijn nieren vormde, 
die mij weefde in de buik van mijn moeder. 

Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, 
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. 

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. 
(Psalm 139, 13-14) 

Ontzag voor het menselijk lichaam in de Bijbel. De psalmdichter toont één 

houding. Vaak lijkt het menselijk lichaam in de Bijbel geen enkel ontzag 

waard: het is voorwerp van geweld, verkrachting en vernietiging. Vaak lijkt 

het alleen maar nuttig, omdat het kinderen baart, ploetert en werkt, terwijl 

het tegelijk gebrekkig is en zwak: een bron van zonde en onreinheid. De wijze 

waarop de Bijbel door de christelijke godsdiensten is gebruikt, heeft nog al-

tijd invloed op hoe mensen hun lichaam en lichamelijkheid ervaren. Het is 

verhelderend om te ontdekken wat er écht over in de Bijbel staat, en dan zelf 

je conclusies te trekken over de betekenis hiervan voor eigen geloof en leven. 

Inhoud en datum 

Genesis 1-3: ‘… en zij ontdekten dat zij naakt waren.’ maandag 7 mei 2012 

Rechters 19-21: Verkrachting en oorlog maandag 14 mei 2012 

2 Samuël 11-12,1-25: David en Batseba 

in Leonard Cohen’s ‘Hallelujah’ maandag 21 mei 2012 

Hooglied: ‘Je bent mooi, mijn lief, en zo zoet!’ maandag 4 juni 2012 

Plaats en tijd, opgave en kosten 

De module wordt gegeven in het Emmaüscentrum, Alb. Thijmstraat 2, 4532 

CZ Terneuzen. De aanvangstijd is stipt 19.30 uur. U kunt zich nog opgeven, 

per e-mail: ipv-wzvl@hetnet.nl of telefonisch: 0117-453374, onder vermelding 

van uw naam enz. en de code van de module (M4). Tegelijk met uw aanmel-

ding dient u de kosten van deelname (€ 20.--) over te maken naar rekeningnr. 

14.59.19.099 ten name van de Elisabeth-parochie te Sluiskil, onder vermel-

ding van "Linkeroever" en de code (M4). Na ontvangst van het geld zetten wij 

uw naam op de deelnemerslijst en krijgt u een bevestiging. 



  

Het kwetsbare l ichaam 

De Linkeroever 

werkplaats voor levende spiritualiteit 

 

Godsdienst voor volwassenen 

Een ontdekkingstocht van vier avonden 

langs denkers en dichters, schrijvers en kunstenaars 

Frans van Geyt 

Een godsdienst voor volwassenen: 

een ontdekkingstocht [Frans van Geyt] M5 

Geloven met realiteitszin en nuchterheid. Geloven dat zijn voedingsbodem 

vindt in het aardse bestaan. Geen zwevend geloof, maar gekoppeld aan onze 

lijfelijke conditie. Een geloof dat niet met het hoofd in de wolken loopt, 

maar dat wil zien op ooghoogte. 

In deze module gaan we samen op zoek naar de wederzijdse inspiratie tussen 

de geloofstraditie en de menselijke ervaringen. Een zoektocht waarin het 

vermoeden van transcendentie niet losstaat van de relatie met mensen. Kort-

om: de aardse realiteit als vindplaats van geloof. Wat uitdagend gezegd: God 

vinden is de blik van de hemel afwenden. In deze verkenningen zoeken we 

inspiratie bij denkers, poëten, schrijvers en kunstenaars. 

Inhoud en datum 

Het raakbare lichaam in theologie en filosofie: 

denkers als Levinas, Bonhoeffer, Van Kilsdonk 20 september 2012 

Het beschreven lichaam in proza en poëzie: 

dichters als Oosterhuis, Kopland, De Coninck, Jonker; 

schrijvers als Herzberg, Sebald 27 september 2012 

Het verbeelde lichaam in de kunst: 

kunstenaars als Salomon, Golding, Dix 4 oktober 2012 

Het aardse en vergankelijke lichaam: 

Bijbelse verkenningen 11 oktober 2012 

Plaats en tijd, opgave en kosten 

De module wordt gegeven in het Emmaüscentrum, Alb. Thijmstraat 2, 4532 

CZ Terneuzen. De aanvangstijd is stipt 19.30 uur. U kunt zich nog opgeven, 

per e-mail: ipv-wzvl@hetnet.nl of telefonisch: 0117-453374, onder vermelding 

van uw naam enz. en de code van de module (M5). Tegelijk met uw aanmel-

ding dient u de kosten van deelname (€ 20.--) over te maken naar rekeningnr. 

14.59.19.099 ten name van de Elisabeth-parochie te Sluiskil, onder vermel-

ding van "Linkeroever" en de code (M5). Na ontvangst van het geld zetten wij 

uw naam op de deelnemerslijst en krijgt u een bevestiging. 


