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Betrokkenheid  
Met de organisatie van de Oecumenische Kerkendag op zaterdag 25 september 
2010 willen de kerken in Zeeland hun betrokkenheid bij de samenleving en op elkaar 
laten zien. De kerken voelen zich aangesproken voor de vragen en noden van onze 
wereld in deze tijd. De kerken willen de toekomst met geloof en vertrouwen tegemoet 
treden en vierend, lerend, dienend de gerechtigdheid, vrede en integriteit van de 
schepping bevorderen. 
Daardoor wordt de Oecumenische Kerkendag Zeeland zo een dag van ontmoeting, 
bemoediging en stimulans voor en door de kerken in Zeeland en voor iedereen die 
bondgenoot is of wil worden in het zoeken naar een heilvolle toekomst. 
 
 
Motto: VERLANGEN EN VERTROUWEN 
In dit motto klinkt nadrukkelijk door, dat we de weg willen gaan van het verlangen, dat 
in ons is gelegd, het visioen van een wereld die lijkt op het beloofde Koninkrijk Gods. 
Dat verlangen richt ons gebed en onze inzet. Dat verlangen stoelt op vertrouwen op 
de zegen die God ons heeft toegezegd op deze weg. 
 
Abdijplein 
Dankzij de belangeloze medewerking van de Provincie Zeeland staat het historische 
Abdijplein in Middelburg op deze Oecumenische Kerkendag Zeeland 2010 centraal. 
Rond het Abdijplein staan veel kerken, die uiteraard in het programma worden 
opgenomen en waar uiteenlopende activiteiten georganiseerd gaan worden. We 
denken aan de Petrus en Pauluskerk, de Doopsgezinde kerk, de Koorkerk, de 
Hofpleinkerk, de Nieuwe Kerk, de Moskee, de Engelse kerk, de Wandelkerk en de 
Gasthuiskerk. Allemaal op loopafstand van het historische Abdijplein. 



 
Organisatie 
De organisatie van de Oecumenische Kerkendag Zeeland is in handen van veel 
vrijwilligers binnen verschillende projectgroepen onder auspiciën van de Raad van 
Kerken in Zeeland. Wilt u ook meewerken tijdens de voorbereiding of wilt u ons de 
helpende hand bieden op de dag zelf? 
 
Meld u aan via ons secretariaat: raadvankerken@gmail.com en we nemen heel 
graag nader contact met u op! Vele handen maken het werk immers licht. 
 
 
 

De officiële aanloop op 23 september 
 
Op woensdag 23 september a.s. vindt de officiële af trap plaats in de aanloop 
naar de Zeeuwse Oecumenische Kerkendag in 2010. 
 
In het korpsgebouw van het Leger des Heils aan het Zwin 1 in Middelburg (naast de 
brandweerkazerne) zal Klaas van der Kamp, secretaris van de landelijke Raad van 
Kerken, een inleiding houden onder de titel “Heilige huisjes: thuiskomen, vol van 
verlangen en vertrouwen”. Van der Kamp gaat in zijn inleiding  verkennen hoe we nu 
willen, dat de kerk er in 2025 uitziet en wat daarbij bindt. Een bijzonder interessante 
inleiding, zeker het bezoeken waard. 
 
Natuurlijk bent u van hierbij van harte welkom. De avond begint om 19.15 uur 
met een inloop. 
 
Na de opening om 19.45 uur zal Klaas van der Kamp zijn inleiding houden, waarna 
er 10 stellingen besproken zullen worden in groepsgesprekken. Rond 21.00 uur is er 
een pauze, waarna de website gepresenteerd zal worden. Het laatste half uur van de 
avond, die om 22.00 uur eindigt met een drankje en een hapje, is gereserveerd voor 
een evaluatie van de gespreksgroepen. 
 
Aanmelden graag per e-mail bij Heleen Boone: 
 

raadvankerkenzld@gmail.com  
 
 
 
 
Tenslotte 
U ontvangt deze digitale nieuwsbrief eenmalig, omdat wij denken dat u op enigerlei 
manier betrokken bent bij de kerk in Zeeland, dan wel dat u geïnteresseerd bent in 
de Oecumenische Kerkendag Zeeland 2010. Mocht dit niet zo zijn, daarvoor onze 
excuses. U kunt zich eenvoudig afmelden door een e-mail te sturen naar onze 
redactie. Het adres vindt u in het onderstaande kader. Wilt u in uw afmeldings-mail 
de onderwerpregel vermelden? Dat bevordert een vlotte administratieve afhandeling. 
Wilt u ook toekomstige digitale nieuwsbrieven blijv en ontvangen, stuur dan 
een e-mail met uw naam, adres en woonplaats naar on s e-mailadres. 



 
Disclaimer 
Deze digitale nieuwsbrief verschijnt onregelmatig, maar in ieder geval zodra er nieuws te 
melden is. 
 
Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder allen, waarv an wij denken dat zij op enigerlei wijze 
geïnteresseerd zijn in deze nieuwsbrief met als doe l om een zo breed mogelijke belangstelling 
te ontwikkelen voor de Oecumenische Kerkendag Zeela nd 2010. 
 
Kent u mensen die deze nieuwsbrief niet hebben ontv angen, maar hem wel graag willen 
ontvangen? Aanmelden kan door een e-mailtje te stur en aan de redactie: 
oecumenischekerkendagzeeland@gmail.com . Vanaf de volgende uitgave ontvangt de 
aanmelder de digitale nieuwsbrief dan ook. Afmelden  kan via hetzelfde e-mailadres. 
 
Heeft u ook nieuws voor deze digitale nieuwsbrief? Graag een mailtje naar de redactie. Wilt u in 
ieder geval uw naam en telefoonnummer vermelden, zo dat we in voorkomend geval contact 
met u kunnen opnemen? 
 
Wanneer u ons foto’s stuurt kunnen wij deze uitslui tend plaatsen, wanneer daarvoor geen  
rechten (ook aan derden) zijn verschuldigd. Wilt u dat uitdrukkelijk in uw e-mail vermelden? 
Voorts wordt u gevraagd de naam van degene die de f oto heeft gemaakt te vermelden. 
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