
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar heb ik mijn vormsel gedaan. Een paar weken later kregen we een 
uitnodiging van het Bisdom om mee te doen aan het Lopend Vuurtje. Op 17 
juni werden we opgehaald met de bus om naar Breda te rijden. We hebben 
een spel gedaan. Er was een ziekte ( de ziekte van lauw ) in het kasteel. We 
moesten samen met prinses Ecclesia de ziekte bestrijden. We moesten 
allemaal opdrachten doen. Als we die opdrachten gedaan hadden kregen we 
een kaartje. Als we dat kaartje bij de muur inleverden, ging er een stuk 
muur weg. De muur was om het vuur gebouwd en als die muur weg was, 
was de ziekte opgehouden. Na het spel zijn we met z’n allen naar de kerk 
geweest en hebben we over de dag gepraat. Na een uurtje zijn we met de 
bus naar huis gereden en hebben we allemaal wat te eten en te drinken 
meegekregen. Het was een gezellige dag! 
 
Melissa Neeteson 
 
We gingen met de bus naar Brabant. 
In de bus was het al reuze gezellig !! 
Toen we in Brabant waren verzamelde we allemaal op een 
plein. Toen gingen we allemaal leuke spelletjes doen. 
Daarna was er nog een kinder mis. Het was een super 
leuke dag 
 
Nienke  

s'Ochtends vroeg vertrokken we op het busstation. We 
gingen naar Brabant, toen we aankwamen gingen we de 
prinses helpen. We speelden allerlei leuke spelletjes, op 
het einde van de dag was er nog een kindermis. 
 
Maartje 

 
We gingen met de groep 
vormelingen naar Breda we werden 
met de bus op gehaald. 
Toen we aan kwamen waren we bij 
een groot kasteel het was heel 
indrukwekkend. 
We moesten de koningin redden van de slechte gravin. 
We hebben allemaal opdrachtjes gedaan. We moesten 
opdrachtjes doen om de muur te verbreken. 
Toen de muur kapot was gingen we met een optocht naar 
de kerk in Breda. 
Het was een hele leuke dag. 
 Kyana 
 
Na mijn vormsel kreeg ik van de bisschop de uitnodiging 
om naar het kasteel Vuria te gaan. Daar werd een spel 
gespeeld waarbij heksen, ridders en tovernaars de 
hoofdrol speelden. Door samen opdrachten (zoals iemand 
uit een cel bevrijden en aan een ridder toernooi mee doen) 
uit te voeren wisten we de vloek die op het kasteel rustte 
te verbreken. En zo kwam er een einde aan die leuke dag. 
 
Jochem Compiet.   

  
  
  

   
    
Hoi Meisjes en Jongens 
Jullie gaan misschien ook wel 
naar de dag in Breda. 
Nou ik ben daar ook naar toe 
geweest en dat was super leuk. 
Ik ging met een paar jongens en een vriendin. 
We moesten van alles doen, bijvoorbeeld bij de 
bakkersvrouwen. Daar mochten we een toneelstukje 
naspelen. Was super leuk. Ook de eucharistieviering was 
wel mooi. Zelf ben ik misdienaar dus kon in nog wat van 
hun leren. In die viering kregen we ook nog een kaars, 
jammer genoeg brak die van mij. Nou ja, met deze 
informatie hoop ik dat jullie ook naar deze dag toe gaan.  
Want ik raad het jullie zeker aan om het te doen.  
Vele groetjes, 
Kristel Naessens.      
 
Opgeven?  
Jullie kunnen je opgeven via de uitnodiging, 
die Bisschop Mgr. dr. J.H.J. van den Hende zal 
toesturen rond maart/april 2008. De opgave 
strook opsturen naar Corrie v/d Manacker 
Zomerstraat 10 4561CE Hulst i.v.m. het 
busvervoer. Eerder opgeven is ook mogelijk, 
naar hetzelfde adres. 


