
FRANCISCAANSE 
PINKSTERVOETTOCHT 2008 

 
Dit jaar wordt voor de 39e keer de 
Franciscaanse Pinkstervoettocht 
georganiseerd. Van vrijdagavond  
9 mei tot maandagmiddag 12 mei zijn we te 
gast in het Stayokay hostel Bakkum. Door 
het prachtige Noord Hollandse 
duinlandschap maken we dagtochten van 
circa 16 kilometer, ofwel 8 kilometer voor 
wie minder willen of kunnen lopen.  
We overnachten in meerpersoons-kamers 
met elk eigen sanitair. Elke dag wordt 
begonnen met een wegzending. In de avond 
zijn er workshops met nadruk op creativiteit, dans of bezinning.  
Door deelname aan deze tocht maakt u op een ongedwongen en actieve wijze kennis met de 
Franciscaanse Beweging. De voettocht  is bedoeld voor iedereen van jong tot oud. Voor de 
jongste kinderen is er een crèche, voor de oudere kinderen zijn er een kinder- en een 
tienergroep. Tevens is er een groep voor jongvolwassenen (16+). Indien nodig worden ouders 
ingeschakeld om een dagdeel te helpen bij het begeleiden van de kinderen. 
Eenvoud, aandacht en toewijding zijn kernwoorden tijdens deze tocht, met gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en taakverdeling.  
 
Thema: Vriendelijk ontvangen… durf jij?  
De organisatie staat garant voor een uiterst vriendelijke ontvangst en een fijne, warme sfeer. 
Samen verkennen we onze grenzen in hoeverre wij ons door anderen durven laten ontvangen. 
Hoe gaan we om met het onverwachte of ongewenste dat op ons pad komt?  
We verdiepen ons in de beweegredenen van Franciscus van Assisi om zijn broeders op het 
spoor van ‘vriendelijk ontvangen’ te zetten.   
 

Kosten 
Deelname kost  € 130,- .  
Leden van de Franciscaanse Beweging  
betalen  € 115,- 
Kinderen tussen de 0 en 12  jaar betalen € 25,- ,  
Jongeren van 13-17 jaar  betalen € 75,-.   
Wie van een laag inkomen moet rondkomen kan 
gebruik maken van het reductietarief van  € 75,-  
 
 
 
 

 



Aanmelding 
Er geldt een maximum van 160 deelnemers.  Iedereen overnacht in de jeugdherberg.  
Het is alleen mogelijk om aan het gehele weekend deel te nemen. 
 
Vermeld bij uw opgave svp:   

1. Naam, straat/huisnummer, postcode/plaats, telefoon, email, leeftijd,  
2. Of u wel of geen lid van de FB bent 
3. Voor de hoeveelste keer u mee loopt 
4. Of u de hele of de halve afstand wilt lopen 
5. Eventueel: Met welke andere deelnemers u op een kamer wilt overnachten. 
6. Indien u van het reductietarief gebruik wilt maken: de reden waarom u dit wilt. 
 

Opgave svp opsturen naar:  
Dienstencentrum Franciscaanse Beweging, 
Van der Does de Willeboissingel 11 
5211 CA Den Bosch. 
Email: info@franciscaansebeweging.nl. 
Of  telefonisch:  073 – 6131340  
 
U kunt ook een aanmeldingsformulier invullen op http://www.franciscaansebeweging.nl 

 
 Maak het bijbehorende bedrag over op giro 257724 ten name van: Franciscaanse 

Beweging in Den Bosch onder vermelding van 'PV08' en de naam van de deelnemer(s). 
(U ontvangt dus geen acceptgiro) 

 Uw aanmelding is pas definitief als uw betaling is ontvangen 
 Eén week voor de voettocht ontvangt u nadere informatie en een tekstboekje. 
 De Pinkstervoettocht kent een annuleringsregeling. U kunt deze opvragen bij het 

dienstencentrum.  
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het dienstencentrum (zie boven).  
We wensen u een stralend en inspirerend weekeind toe. 
 
De Werkgroep Pinkstervoettocht.  


